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PARADE WILLKOMMEN

Welkom welkom welkom we gaan beginnen
Welkom welkom welkom kom toch hier
Als u tenminste nog kan komen

Als u tenminste nog kan gaan

Als u tenminste nog kan lopen

Heeft u wel benen om te staan

Heeft u wel handen om te klappen

Kan u nog stampen met uw voet

Heeft u wel centen voor een kaartje

Het komt wel goed

Met halve benen kan je je prima voortbewegen
Met één been kom je hinkelend hiernaartoe

Heeft u geen benen dan moet u een stukje kruipen
Maakt u zich geen zorgen

Het komt wel goed

Het komt wel goed

Welkom welkom welkom we gaan beginnen
Welkom welkom welkom kom toch hier

WILLKOMMEN

Laat u verleiden

Laat u misleiden

Laat ons uw galgenmaal bereiden
Kom toch hier

Word hier bedrogen

Oh mededogen

Strooi het zand in uw ogen

Hier een mooi stukje muziek

Hier een pasje om te dansen met een vleugje romantiek
Kom toch hier

Hier een roes voor het bestaan

Een doekje voor het bloeden en een lach voor elke traan
Kom toch hier

Dit is de plek waar u moet zijn

Hier de leugen voor de waarheid hier wat pillen voor de pijn
Kom toch hier

Hier een roes voor het bestaan

Een doekje voor het bloeden en een lach voor elke traan
Een doekje voor het bloeden en een lach voor elke traan



TOOST OP M1J

Het zijn de tanden in mijn mond
Het is het marmer op de grond

De kouwe kak hangt aan mijn kont
Zie ik glinster in het rond

Het is alles wat ik wil

Wat ik wil is wat ik gil

Hou je kop en wees toch stil
Het is mijn eigen modegril

pwapwapwapwapwapwa vul de glazen nog eens bij
pwapwapwapwapwapwa kom breng een toost op mij
pwapwapwapwapwapwa ik ben uit de goede klei
pwapwapwapwapwapwa

MET JE KOP EERST
Het is eten of gegeten

Het is ik of het is jij

Het is allemaal voor jou, of
Het is alweer voorbij

Het is schieten of beschoten
Het is graaien of de goot
Het is geld of het is je leven
Het is dansen of de dood

Met je kop eerst (10x)

Het is rennen of ‘t is stilstaan

Het is water of de wijn

Het is grenzeloos groot denken

Of het is miezerig en klein

Het is kansen zien en pakken

Of je bent een sukkel en je ziet het niet
Het is bezopen van geluk

Of het is sterven van verdriet

Met je kop eerst (10x)

GOOCHELAAR MET FEITEN
Ik ben jouw wolf in schapenkleren
Ik ben je allerbeste vriend

Ik zal je lot ten gunste keren
Omdat je dat verdient

Zitten ze te zeuren

Lullen ze weer uit hun nek

Ik sta aan jouw kant

Ik sla ze allemaal op hun bek

Ik ben een goochelaar met feiten
Til aan de waarheid niet te zwaar
Gooi handjes in de lucht

Heb een mooi verhaaltje klaar
Verhaaltje klaar



Ik ben alles wat je wil

Ik draai het om totdat het past

Ik klodder schilderijtjes over
Met een dikke vette kwast

Wat recht is lul ik krom

Wat krom is Iul ik recht

Draai het verhaaltje nog eens om
Wat ik gelogen hebt is echt

Ik ben een goochelaar met feiten
Til aan de waarheid niet te zwaar
Gooi handjes in de lucht

Heb een mooi verhaaltje klaar
Verhaaltje klaar

STAP IN DE TREIN

Hier een steen om bij te dragen
Hier de passie hier het vuur

Hier een groep om bij te horen
Hier je allerlaatste uur

Hier een doel om voor te leven
Hier een eindpunt voor t bestaan
Hier een land om voor te sterven
Hier een richting om te gaan

Stap in de trein

Zwaai je moeder uit

Vanaf hier vooruit

Wat geweest is is voorbij
Stap in de trein

Zwaai je moeder uit

Vanaf hier vooruit

Het gaat gebeuren wees erbij

Hier laarzen om te stampen

Hier een pak trek het maar aan

Hier een waarheid om voor te strijden
Hier een vijand om te slaan

Stap in de trein

Zwaai je moeder uit

Vanaf hier vooruit

Wat geweest is is voorbij
Stap in de trein

Zwaai je moeder uit

Vanaf hier vooruit

Het gaat gebeuren wees erbij

Hier het voer voor de kanonnen

Hier het schuilen in de sloot

Hier het gevoel dat je wat doet dat je echt leeft
Hier het bloeden hier de dood

Stap in de trein

Zwaai je moeder uit
Vanaf hier vooruit

Wat geweest is is voorbij



Stap in de trein

Zwaai je moeder uit

Vanaf hier vooruit

Het gaat gebeuren wees erbij

JIJ NU HIER BIJ M1J

Dat jij nu hier met mij bestaat
Dat dit niet overgaat

Dat dit moment voor altijd blijft
De tijd ons niet verdrijft

Laat ons hier zijn vergeten

De dood hoeft niks te weten
Loopt aan onze deur voorbij
Als jij nu hier bij mij

Omdat het droog is zonder water
Dat het koud is zonder zon

Dat het dood is zonder adem

Dat je dan niet leven kon

Dat het leeg is zonder schoonheid
Dat het miezerig en kil

Dat als de liefde niet bestond

Dat ik dan niet leven wil

OORLOG

hakken graven
bloeden vuil
zuipende monden
kruipen huilende
stinkende wonden
verrotte

rottende benen
krakende botten

Het is gruis

de piep

in de oren knallende
krijs

achterstevoren vallende
benen en brokken
acrobaten

dolende lijven

in vallende gaten
zweet in de broek pissen
botsende

brekende kaken
kwijlen en kotsende
spuug brakende
ijlende stromen
flarden kapotte
duistere dromen

AARDE

Ik ruil alles met de aarde

Geef mijn knieén aan de klei

De modder voed ik met mijn voeten



Ik leg mijn elleboog erbij

Ik ruil alles met de aarde

Hier mijn tanden hier mijn mond
Voor een stukje verderop

Geef ik mijn lichaam aan de grond
Ik leg mijn struikel in een greppel
Giet mijn tranen in ‘t moeras

Ik drijf mijn enkels in het slijk
Naar een verre modderplas

Ik ruil alles met de aarde

Ik geef mijn vlees ik geef mijn buik
Leg mijn schouders op wat kluiten
Hang mijn benen aan een struik

Ik ruil alles met de aarde

Rol mijn ogen in een graf

Ik geef mijn vinger en mijn handen
Mijn voorhoofd rolt de heuvel af

OPENBREKEN

Dat het vastloopt

Dat het in zichzelf doordraaiende
Vastloopt in zichzelf doordraaiende
Vastloopt in zichzelf

Dat het valt
Dat het valt
Dat het valt
in al zijn eigen gaten
in al zijn eigen gaten
in al zijn eigen gaten

Dat het breekt

Elke door zichzelf klemgezette mening
Breekt door zichzelf klemgezette mening
Breekt door zichzelf

Dat het valt
Dat het valt
Dat het valt
in al zijn eigen gaten
in al zijn eigen gaten
in al zijn eigen gaten

Dat het schijnt

Dat de wolken openbreken

Het schijnt dat de wolken openbreken
Het schijnt dat de wolken openbreken
Het schijnt

Het schijnt

Het schijnt

Door al zijn eigen gaten

Door al zijn eigen gaten

Door al zijn eigen gaten

ONEINDIG AANTAL STAPPEN
Ontplofte ledematen terug aan de soldaat
Stroop het vel van zijn botten, til hem op totdat ‘ie staat



Pomp zijn hart dat het weer klopt, laat hem zitten op een stoel
Blaas de angsten uit z’n ogen tot ‘ie weer wat liefde voelt

Laat huizen vallen uit de hemel knal de scheuren uit de muur
bedelf de kamers met nieuw leven, koude kachels met nieuw vuur
prop de koelkasten vol eten er is genoeg voor iedereen

Kom vul de hongerige magen help elkaar weer op de been

In een oneindig aantal stappen gaat ’t uiteindelijk niet meer mis
In een oneindig aantal stappen snappen wij wat liefde is

In een oneindig aantal stappen ook al zal het nooit zo zijn

In een oneindig aantal stappen zal mijn stap de eerste zijn

©BOT 2024



